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Beste stripliefhebber,

Aan alle mooie liedjes komt een eind. Het is een cliché, 
maar in deze negende De Pluim kan ik er niet omheen. 
Met Mattéo en De kinderen van de wind stellen we 
dit najaar de laatste delen voor van twee absolute 
topreeksen, ware klassiekers uit de stripwereld! Ik ben 
trots dat we deze pareltjes van Gibrat en van Bourgeon 
jarenlang met jullie hebben mogen delen en blijf onder 
de indruk van die twee grootheden, die ook in het laatste 
deel van hun reeks de lezer verrassen.

Van de Tweede Wereldoorlog in Mattéo trekken we naar 
de Eerste in Klei, een rauw verhaal over het leven van een 
boerenfamilie waarvan de vader aan het front vecht. Een 
aangrijpende graphic novel waar je stil van wordt.

Als stripuitgever ben je een beetje ontdekkingsreiziger: 
je waagt je in de jungle van buitenlandse uitgaves en 
gaat op zoek naar die albums die een pluim verdienen, 
als een soort Columbus… of Cortés. Een van die albums 
is De buitengewone expeditie van Corentin Tregier, het 
verhaal van Corentin Tregier, een jonge, Franse ontdek-
kingsreiziger die wat doet denken aan Kuifje, een naïeve 
jongeman die naar Congo trekt om daar een professor 
op te sporen die zou zijn veranderd in een aap… Maar 
we brengen ook het verhaal van Cortés zelf, met een 
uitgebreid dossier over de conquistador en zijn tocht naar 
Tenochtitlan.

In De kronieken van Atlantis neemt Stefano Martino je 
mee op ontdekkingstocht in Atlantis, de mythische stad. 
Zijn tekeningen zijn geweldig, kijk alleen al maar naar die 
cover! Bij Legende heeft Stéphane Collignon de tekenpen 
bij deel 7 overgenomen van Yves Swolfs, maar daar is de 
cover toch nog van de hand van Yves Swolfs. Dit najaar 
verschijnt het achtste deel en ik had niet verwacht dat 
Collignon me zo snel zou kunnen overtuigen! Misschien is 
het ook wel dankzij de zwart-witversie die we uitbrengen, 
waarin je de lijnvoering nog beter ziet…

Van Hoka Hey!, dat in september een Atomiumprijs 
ontving, verschijnt dit najaar het tweede deel, en in deze 
De Pluim vind je ook een interview met de auteur. Een 
aanrader! De mooiste strip van dit najaar is, misschien, 
Een kerstvertelling, van Maxe L’Hermenier en Thomas 
Labourot. Het wereldberoemde A Christmas Carol van 
Charles Dickens in een warm, kleurrijk jasje. Het ideale 
kerstcadeau voor jong en oud.

Specifiek voor de jongere lezers hebben we heel wat 
nieuws in petto. In Mandarijntje lees je het verhaal van 
Amanda, een dochter van gescheiden ouders, die probeert 
de scheiding een plaats te geven… Een waardevol verhaal 
voor jongere kinderen, en voor ouders. Van een ander 
kaliber, maar niet minder waardevol, is Island, waarin je 
vijf jongeren volgt die op een onbewoond en mysterieus 
eiland zijn beland. Achter in het album vind je een super-
handige, interessante survivalgids en leer je hoe je water 
kunt zuiveren, in de natuur. Heerlijk, dat avontuur!

Tot slot zit ook het mooie liedje van Aspis en van Rider on 
the Storm er op. 

Een najaar om van te smullen, van de Mexicaanse 
regenwouden tot de Congolese jungle. Van de stranden 
van Duinkerke tot de heuvels van Cantal. Stuk voor stuk 
gevederde kwaliteit.

Veel leesplezier,

Luk 
uitgever

20
 o

k
to

b
er

17 n
o

v
em

b
er

15 d
ec

em
ber

Rider on the storm 
3 HC&SC	 p41
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	 p24

Legende 8 HC 
	 p14
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3 SC	 p24

Corentin Tregier 1 
HC	 p8
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De kinderen 
van de wind
Slotakkoord van het epische  
De kinderen van de wind 

15 december 2023
Hardcover, 136 pagina’s
Prijs BE: € 34,95 NL: € 35,95
ISBN: 978-94-6394-698-8

DE KINDEREN VAN DE WIND 7.2
Het bloed van de kersentijd – Boek 2: Rue des Martyrs
Scenario, tekeningen & inkleuringen: François Bourgeon
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Korte inhoud
Na de gewelddadige aanvaring van 
Klervi met haar pooier, besluit Zabo 
het Bretonse meisje ver weg van 
Parijs in veiligheid te brengen. Tijdens 
hun treinreis naar Bretagne vertelt 
Zabo aan haar protégee over de 
trauma’s die ze zelf heeft opgelopen 
tijdens de ‘Semaine sanglante’, en 
over haar deportatie naar de straf-
kolonie op Nieuw-Caledonië, samen 
met Louise Michel en Henri Rochefort, 
twee markante figuren uit de Parijse 
Commune… 

In dit slotdeel van De kinderen 
van de wind neemt Bourgeon de 
lezer mee door de herinneringen 
van Zabo, alias Isa, alias Clara. 
Een bloedig verhaal vol onver-
wachte wendingen, vol liefde en 
verzet. Een meeslepend einde 
voor het epos van François 
Bourgeon dat in de jaren 80 
begon.

54
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“De Armand-Barbès was op 7 oktober ’70 de zesde ballon die de Pruisische linies overstak. Behalve Spuller en Gambetta droeg hij ook post en 
16 postduiven… Helaas! De onnozele duiven waren de lieden die verwachtten dat de delegatie uit Tours de actie van de Regering van Nationale 
Verdediging, geleid door Trochu in Parijs, zou afstemmen op de rest van het land. Minister van Binnenlandse Zaken – en binnenkort van Oorlog 

– Gambetta slaagde er niet in de hulplegers te regelen. Erger nog: door de Pruisische opmars vluchtte de delegatie van Tours naar Bordeaux.”

En kunnen wij niet 
vluchten met mijn ballon?

Gambetta vlucht niet! 
Nou ja, dat hoop ik toch…

#7.1	 dec ‘19 #7.2	 dec ‘23



Kronieken 
van Atlantis

Atlantis: mythisch, legendarisch en 
verzonken… een reeks vol heroïek!

20 oktober 2023
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 24,95 NL: € 25,50
ISBN: 978-94-6394-674-2
15 december 2023
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-675-9

DE KRONIEKEN  
VAN ATLANTIS 1/3:
Eoden, de krijger
Scenario & tekeningen: Stefano Martino
Inkleuring: Sébastien Bouet
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Cortés 
Léés hét boeiende verháál van dé 
conquistador: Hernán Cortés

15 december 2023
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 22,95 NL: € 23,50
ISBN: 978-94-6394-672-8
16 februari 2024
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-673-5

CORTÉS 1/2
De oorlog met twee gezichten
Scenario: Christian Chavassieux 
Tekeningen & Inkleuring: Cédric Fernandez 
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Korte inhoud
28428 v.C. Het vergeten continent Atlantis. Tien jaar geleden is de 
oorlog geëindigd. Eoden is er niet alleen een arm verloren, maar ook 
de zin om nog onder de mensen te leven. Hij leeft teruggetrokken uit 
de maatschappij, in een hut op een eiland waar, op een ochtend, een 
boot aanmeert. Ze zijn naar hem op zoek. Zijn broer, die op de troon zit, 
wordt gemanipuleerd door Hak-Na, de hogepriester van de cultus van 
Rankoom, die zijn geest benevelt met drugs…

De ondergang van het koninkrijk van zijn broer kan Eoden weinig 
schelen, maar ook koningin Leyon zou weleens het slachtoffer 

kunnen worden van die ondergang. Wanneer hij de naam hoort van 
de vrouw van wie hij altijd is blijven houden, voelt Eoden een 

steek. Als haar leven gevaar loopt, moet hij haar redden…

Eoden, de krijger is het eerste 
deel van een ambitieuze trilogie 
die de oorsprong van het mythi-
sche Atlantis vertelt. Stefano 
Martino (Orks & Goblins) schetst 
een rijk universum dat is opge-
bouwd rond een grandioze, 
denkbeeldige beschaving. 
Een episch fantasyverhaal vol 
politieke intriges, tovenarij, 
driehoeksverhoudingen en 
tomeloze actie.

Korte inhoud
Aan het begin van de XVIe eeuw besluit 
Karel V nieuwe expedities uit te sturen 
naar de Nieuwe Wereld om de schulden van 
de Spaanse kroon af te lossen. Voor deze missie 
wordt de gekste, de stoutmoedigste en meest ambi-
tieuze hidalgo van La Habana afgevaardigd: Hernán 
Cortés. Op een paar honderdtal kilometer, in de hoofd-
stad Tenochtitlan, wacht keizer Moctezuma II lijdzaam 
de komst van de troepen af. Hij weet dat een ontmoe-
ting onvermijdelijk is, maar er zijn een paar elementen 
die hem niet duidelijk zijn. Die vreemde avonturiers 
zijn niet talrijk genoeg om een dreiging te vormen, dus 
wat willen ze? Hoe moet hij ze behandelen wanneer 
hij ze uiteindelijk ontmoet?

Het verhaal van Columbus die Amerika 
ontdekt, of de ontdekkingsreizigers die 
aanzien worden als goden… kent iedereen. In 
Cortés duik je nog wat dieper de geschiedenis 
in, je leert de man kennen die later bekend zal 
worden als een conquistador, maar ook de 
volkeren die het huidige Mexico bevolken en 
hun onderlinge verhoudingen (en onmen-
selijke gebruiken). Achter in het album 

vind je bovendien een uitgebreid 
historisch dossier dat aan 

deze wonderlijke strip 
nog extra diepgang 

geeft.
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De hoofdstad ligt er 
schitterend bij vandaag. 

De bloemen op de balkons 
fleuren de straten op en 
de markt ligt zo vol met 

producten dat...

Kom ter zake! 
Je hebt geen duizenden 
laard gereisd om met 

mij over bloemen 
te praten.

Moet je 
jezelf zien, 

sinds je op het 
platteland woont, lijk 

je nog wilder dan 
voorheen...

Jij hebt geluk 
dat je een vriend 

bent. Anders was je nu 
voer voor de rak... 

Vertel nu.

Het is je broer, Leoden. Hij 
gaat helemaal op in een nieuwe 

cultus, gewijd aan de duistere goden. 
Hij heeft een veroveringsdrang en wil 
ons meesleuren in een oorlog tegen 

Mu. De priesters beloven hem een 
ongeziene overwinning.

Leoden 
beseft niet 
hoe broos de 

vrede is.

Dat zijn 
mijn zaken 

niet.

De Roaku staan onder 
constante druk en de 

clan van de Piicten, in het 
noorden, steekt de grens 
over, terwijl de Walkuren 

apathisch toekijken.

Ik ben 
hierheen gekomen 

om het Rijk van 
Atlantis en Leyon 

te redden. Zijn dat 
jouw zaken niet? Je 
herinnert je haar 

toch nog wel?

Zij 
vertelde me 
waar ik je kon 

vinden.

- 8 -
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We verkeerden al in oorlog 
lang voordat jij kwam, 
Cortés. Al heel lang.

Elke Mexicase heerser had bijgedragen aan het in 
stand houden of het uitbreiden van de veroveringen 
van het rijk. En de laatste die door zijn gelijken werd 
gekozen, Motecuhzoma, zette deze traditie voort.

1502, het jaar 10-Konijn. MocTezuma, nog maar net 
gekroOnd, volToOit de verovering van TehuanTepec, 
die was gesTarT doOr zijn voOrganger ahuizotl, 
de veroveraar van 45 sTeden.

Voor de Mexica was Motecuhzoma Xocoyotl, 
“Ernstige Man – de Jongere”, een hervormer, die 
werd omringd door vernieuwende, competente 
ambtenaren.

Eerdere regimes waren abrupt 
geëindigd: zijn oom Tizoc was 
vergiftigd...

En Ahuitzotl was gestorven 
door de wil van de goden, bij de 
overstroming van Tenochtitlan. 
De heerschappij van Motecuhzoma 
werd dus gekenmerkt door een 
tweeledig gevoel: hij kan de 
mensen niet vertrouwen en 
moet de goden vrezen....

1503, het jaar 11-riet. 
Verovering van TlachquiauhCo 
en Miahuatlan.

In die geschiedenis, die losstaat van de jouwe, in dat land, dat zonder jou is opgebouwd, stapte jij binnen, Cortés. Er woonden 
volkeren die niet ondergeschikt waren aan de Mexica, en die zich verzetten tegen dat juk. Als de adem van de zee kwam jij, en 
wakkerde de smeulende sintels weer aan.

1509, het jaar 4-huis. 
Strijd tegen Tzitillan.

1510, het jaar 5-Konijn. 
Strijd tegen koning 
“ObSidiaanSpiegel”.

1511, het jaar 
7-VuurSteenMes. inname 
van icpatepec.

- 5 -
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de buitengewone expeditie van 
Corentin Tregier  
Corentin Tregier is een heerlijk ontwapenende, confronterende, 
humoristische expeditie naar het hart van Congo!

15 december 2023
Hardcover, 112 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,95
ISBN: 978-94-6394-704-6

De buitengewone expeditie van 
CORENTIN TREGIER 1:
In Congo
Scenario: Emmanuel Suarez
Tekeningen & inkleuring: Hamo
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Korte inhoud
Corentin Tregier wordt door de Franse minister van Marine ingeschakeld 
om in Congo op zoek te gaan naar professor Delescluze, een Franse weten-
schapper die in een aap zou zijn veranderd. Corentins missie is dan ook 
staatsgeheim. Tegelijk krijgt de Belgische Camille de Villiers van de krant Le 
Télégraphe Wallon de opdracht om te infiltreren in de missie van Corentin 
Tregier en verslag uit te brengen voor de Belgische lezers zodat zij eens 
goed kunnen lachen met die domme Fransen.
Wat volgt, is een buitengewone expeditie waarin Corentin – die niet gekozen 
is omdat hij bijzonder intelligent of dapper is – vooral zichzelf leert kennen. 
En Camille, natuurlijk. Oh, en orchideeën.

Na Cortés, die meer conquistador en veroveraar is dan ontdekkingsreiziger, maken we in 
het Congolese oerwoud kennis met Corentin Tregier. Corentin is een ietwat naïeve jongeman 
die door de Franse minister van Marine wordt ingeschakeld om een Franse professor op te 
sporen. Die Franse professor, professor Delescluze, zou zijn veranderd in een mensaap, en 
als dat bekend raakt, staat heel Frankrijk… voor aap! Alleen al aan die premisse hoor je het: 
dit is een atypisch verhaal over ontdekkingsreizen. Corentin is geen held met spierballen en 
een voorliefde voor avontuur, maar wel een heel gewone jongen met een groot hart.

De laatste jaren groeit het bewustzijn dat de aanwezigheid van de Belgische kroon in 
Congo geen zegen was voor de plaatselijke bevolking. Vraag ook maar aan de Mexica 
hoe kwalijk de invloed van een westerse mogendheid kan zijn. Uitbuiting, 
slavernij, ziektes… dan is de figuur van Corentin een hele verademing. 

Het Franse publiek leerde Corentin kennen in een podcast van France 
Culture die werd bedacht door Emmanuel Suarez: “Ik heb een bijzonder perso-
nage bedacht, een antiheld die een avontuur beleeft dat hij niet aankan, 
hij is nooit aangepast aan de rol en de positie die de maatschappij hem 
toebedeelt. Hij is een pacifistisch militair, een vrouwelijke man, een mens 
die liever tussen planten en insecten vertoeft dan bij andere mensen, een 
westerling die niet ziet dat hij blank is en de Afrikanen zwart. Corentin Tregier 
is precies het omgekeerde van wie hij geacht wordt te zijn: een jonge, Franse 
ontdekkingsreiziger aan het einde van de 19e eeuw.” Toen de opnames 
begonnen, dacht Suarez meteen aan een verstripping, maar de concrete 
voorstellen voor een bewerking kwamen uit de stripwereld zelf.

Een belangrijke ontmoeting was die met Karine Leclerc, een 
gepassioneerd stripuitgeefster. “Op een dag stuurde ze mij, om 
een tekenaar aan me voor te stellen, een reeks portretten door 
die hij had getekend terwijl hij naar Corentin luisterde, van 
alle belangrijke personages uit mijn verhaal. En ze zagen er 
precies zo uit als ik mij had voorgesteld. Op magische wijze 
had de tekenaar – Hamo, dus – terwijl hij naar de podcast luis-
terde, beelden getekend die heel goed leken op de beelden 
die ik in mijn hoofd had toen ik het verhaal schreef. En Hamo 
is bovendien een Belg, helemaal perfect om Corentin te 
tekenen, dus!”

Want daar draait het verhaal ook om: de “strijd” tussen 
Frankrijk en België. Corentin is de gezant van de Franse 
regering, terwijl aan Belgische zijde François Cuypers, direc-
teur van Le Télégraphe Wallon, een beroep doet op Camille 
de Willers om voor zijn krant verslag uit te brengen van de 
expeditie. De stoere Camille tegenover de timide Corentin, de 
“slimme” Belgische tegenover de “(ietwat) domme” Fransman.

De buitengewone expeditie van Corentin Tregier in Congo 
is dus geen lofzang op het kolonialisme, het is een humo-

ristisch, avontuurlijk verhaal, een parodie, een aanklacht 
tegen het kolonialisme… maar als je wil weten hoe dat 

dan precies zit,  moet je het hele verhaal lezen!

98

Lieve moeder, 

Ik heb maar een paar uur doorgebracht in Nantes en ik 
weet al dat u het zou haten. De burgerstad is lauw en doods 
en de haven, waar het druk en rumoerig is, stinkt naar 
steenkooldampen.

Ik ben er voorgesteld aan de soldaten die mijn gezelschap 
zullen uitmaken, nauwelijks een tiental mannen die er jong 
en levendig uitzien. Alleen mijn rechterhand, een zekere 
Gabard, die is gekozen door Fondeuvre, bevalt me niet.

Hij heeft de norsheid en de zijdelingse blik van een 
werknemer van het gemeentelijke slachthuis. Het overgrote 
deel van de tijd verzamel ik documentatiemateriaal over 
de Afrikaanse flora en fauna. Ik ben in het bijzonder 
gefascineerd door primaten en parasitaire planten. Vraag 
me niet waarom!

De voorbereiding van de expeditie start 
zodra we zijn aangekomen. Hoe zullen de 
oorspronkelijke Afrikanen ons ontvangen? 
De haven van Nantes en de weelderige huizen 
in de stad doen me voortdurend denken 
aan de onwaardige handel waarmee ze zijn 
gebouwd. Moeder, waarom hebt u me niet 
kloeker gemaakt?

Ik ben niet bang 
voor koorts of wilde 
beesten. Maar van 
andere mensen ben 
ik doodsbang…

LA GALISSONNIÈRE, 
IS DAT DE TWEEMASTER 

ACHTER DE PIER?

NEE, MEVROUW, OF 
JUFFROUW, DAT IS DE 

KORVET HIERTEGENOVER.

GEWELDIG! IK HAD NOG NOOIT 
EEN MODERN SLAGSCHIP GEZIEN. 

IK DANK U ZEER, MENEER?

KAPITEIN 
CORENTIN 
TREGIER. CAMILLE VILLIERS 

DE MAIZIÈRE, 
AANGENAAM.

16
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Hoka Hey!
“Dat gevoel ergens bij te horen, komt – volgens 
mij – niet door de huidskleur of de taal, maar 
wel door verwantschap en liefde. ”

Hoka Hey! is een western zoals wij ze graag lezen, met 
indianen, een premiejager, spanning, bizons, weidse 
gezichten. Tekenaar en schrijver van dit tweeluik is de 
Franse Romain Maufront, alias Neyef. In september kreeg 
zijn werk nog de Prix Première voor graphic novel, een 
van de prestigieuze Atomiumprijzen. Dit najaar, op 17 
november, verschijnt Little Red Bird, het slotdeel van 
Hoka Hey! en het einde van de avonturen van Georges, 
de jonge Lakota.

Hoka Hey! is een western, een groots verhaal, vanwaar 
dat verlangen om een western te maken?

NEYEF: Ik heb altijd van westerns gehouden, mijn afstu-
deerproject was al een western, maar ik heb er nooit echt 
mijn tanden in durven zetten door mijn tekenniveau. Ik vond 
mezelf niet goed genoeg om me aan die stijl te wagen. Maar 
toen mijn laatste reeks Bayou Bastardise was afgelopen, ben 
ik erin gevlogen. Ik was die moderne setting wat beu en ik 
wilde weidse vlaktes tekenen, en rust, een beetje ademen.

En toen waagde je aan een western… waarvoor je ook 
paarden moest tekenen, bijvoorbeeld.

Neyef: Ik heb daar eigenlijk niet zo bij stilgestaan. Ik heb 
me vooral laten meevoeren door een gevoel dat ik wilde 
weergeven, de bezinning die ik voelde toen ik in Ierland de 
wijde woeste natuur ervaarde. En wat die paarden betreft, 
zijn er geen geheimen: ik had er nog nooit een getekend, dus 
ik heb foto’s gemaakt en getekend, getekend en getekend. 
(lacht)

Wat was de grootste uitdaging bij het tekenen en 
schrijven van Hoka Hey!?

Neyef: Het moeilijkste om te tekenen waren, inderdaad, 
de paarden. Het was best lastig, maar ik geef toe dat ik 
duizend keer liever een paard teken dan een auto. (lacht) 
Natuur is niet zo moeilijk om te tekenen, want de natuur is 
organisch en je kunt je potlood laten ‘zwerven’, je wordt niet 
beperkt door perspectieflijnen, je moet gewoon rekening 
houden met de verschillende vlakken en het komt wel goed.

Voor het scenario was ‘show, don’t tell’ het moeilijkste. Je 
moet een evenwicht vinden tussen dialogen en de opeenvol-
ging van beelden. In de eerste versie van mijn script wordt 
veel meer gepraat, waardoor het verhaal zwaarder wordt. 
Het moeilijkste was dus om wat ik wilde zeggen niet weer 
te geven in dialogen maar in de stiltes en de beelden. Je mag 
dan niet bang zijn dat de lezer je niet zal begrijpen, dat je 
niet expliciet genoeg bent, je moet erop vertrouwen dat de 
lezer ‘de gaten opvult’. De reacties van de lezers hebben mij 
wat dat betreft al gerustgesteld. (lacht)

In Hoka Hey! lopen verschillende verhalen door elkaar. 
Wat is voor jou het belangrijkste thema?

Neyef: Voor mij zijn de twee belangrijkste thema’s identi-
teit en afkomst en de legitimiteit en oorsprong van geweld. 
Waarom plegen mijn personages geweld, hebben ze gelijk? 
Wat maakt dat we ons (geen) deel voelen van een bepaalde 
cultuur? Het zijn nogal persoonlijke thema’s die eigenlijk ook 
deel uitmaken van mijn eigen leven.

Een soort autobiografisch aspect?
Neyef: Precies! Al is het eerder onbewust zo gelopen, ik 

wilde niet over mezelf praten. (lacht) Mijn grootmoeder was 
Vietnamees, en toen zij overleed moest ik met mijn broer en 
mijn zus naar Vietnam, om de familie daar te ontmoeten. En 
we beseften welke plaats die cultuur voor ons kon innemen, 
dat was haar erfenis. Door die cultuur in onze familie levend 
te houden, behouden we onze band met haar. Dat is ook 
wat Georges in het album meemaakt: als hij voor de Lakota-
cultuur kiest, is dat omdat die ‘vogelvrijen’ de enigen zijn 
die hem ooit liefde hebben geschonken. Dat gevoel ergens 
bij te horen, komt – volgens mij – niet door de huidskleur of 
de taal, maar wel door verwantschap en liefde. Vandaar dat 
Georges aan het einde ook zegt “het is allemaal een kwestie 
van liefde”.

Georges is een Lakota-indiaan, waarom geen… Apache, of 
Sioux?

Neyef: Een Lakota omdat dat een van de indianenvol-
keren is waarover we het meeste informatie hebben, het was 
makkelijker om mijn verhaal te schrijven, en het is bovendien 
een volk van the Plains. Ik had zin om de natuur te tekenen, 
bossen, bergen… Ik wilde weg van de woestijn en de Rocky 
Mountains, die je wel vaker in strips ziet.

Hoka Hey! heeft verschillende prijzen gewonnen, maar 
had jij zoveel succes verwacht? Voelde je bij het maken 
‘dit wordt een hit’?

Neyef: Nee, helemaal niet, ik ben heel kritisch voor mijn 
eigen werk en ik heb eerder de neiging om té streng te zijn 
voor mezelf dan om zelfvertrouwen te hebben.

Door welke films, boeken en strips heb je je laten inspi-
reren voor dit verhaal?

Neyef: Het zijn vooral films die me inspireren en me zin 
geven om verhalen te vertellen. Er zijn drie films die me voor 
Hoka Hey! hebben beïnvloed: Dead man, Hostiles en The 
Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. 
Daarnaast heb ik uren rondgedwaald in de videogame Red 
Dead Redemption, en de werken van schilder Glenn Dean zijn 
ook geweldig.

Las je zelf strips, als kind?
Neyef: Als kind las ik de klassiekers, zoals Kuifje, Lucky 

Luke en Robbedoes, en als tiener vooral manga, zoals Dragon 
Ball, Akira, Gunnm, en Casper en Hobbes (dat is geen manga, 
maar dat is de enige strip die ik in die periode las). Ik ben 
later, toen ik kunstonderwijs volgde, weer uitgekomen bij 
strips.

Wist je als kind al dat je stripmaker wilde worden? 
Neyef: Nee, eigenlijk niet, ik heb altijd graag getekend 

maar het was geen echte passie. Wat me aan de stripwe-
reld beviel, was de mogelijkheid om het leven te leiden dat 
ik wilde: geen baas hebben, kunnen werken wanneer ik wil, 
geen collega’s en geen grote ego’s waar je mee om moet 
kunnen.

Wie beschouw je als je ‘grote voorbeeld’, in de strip?
Neyef: Ik zou zeggen… euh… Katsuhiro Otomo, Christophe 

Blain, Taiyo Matsumoto, Bill Sienkiewicz…

Heb je na Hoka Hey! de westernsmaak helemaal te 
pakken… of wat wordt je volgende project?

Neyef: Ik ga iets helemaal anders doen. Ik ga aan de slag 
met het universum van Peter Pan, en meer bepaald met de 
Lost Boys (de ‘verloren kinderen’) in een meer eigentijdse 
setting. Het verhaal zal helemaal losstaan van het origineel, 
al zal de kindertijd natuurlijk een belangrijke plek innemen. Ik 
ga later zeker terugkeren naar de western, want ik vond het 
een geweldig genre om te tekenen.

10



Hoka Hey!  
Hoka Hey! is het verhaal van een strijd, van een droom,  

van Georges, een jonge Lakota-indiaan

17 november 2023
Hardcover, 112 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,95
ISBN: 978-94-6394-696-4

Hoka Hey! 2/2:
Little Red Bird
Scenario, tekeningen & inkleuring: Neyef
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Korte inhoud
Georges, de jonge Lakota, is samen 
met Sully, Little Knife en No Moon 
op zoek naar de moordenaar van 
Little Knifes moeder. De bende wordt 
achternagezeten door een premie-
jager en op the Plains ondervinden ze 
aan den lijve hoe respectloos blanken 
in de Far West omgaan met mens en 
dier. Georges beseft steeds meer dat 
hij een Lakota is, maar tegelijk droomt 
hij nog steeds van een toekomst 
als dokter… is hij, diep vanbinnen, 
Georges of Little Red Bird?

Hoka Hey! is hét hoogtepunt uit de prille carrière van Neyef, 
Frans stripauteur. Al van in zijn kindertijd droomde hij ervan 
om een western te tekenen, en zijn verhaal over Georges is een 
schot in de roos. In Brussel ontving hij de Première-prijs voor 
graphic novel, die de beste graphic novel van het jaar bekroont. 
Little Red Bird is het slotdeel van dit tweeluik. De mysterieuze 
titel Little Red Bird doen we verder niet uit de doeken, dat moet 
je zelf ontdekken in dit geweldige, aangrijpende verhaal over 
de kleine Georges en zijn gezellen.
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Legende
De Legende van Ange en Collignon is een grand cru!

20 oktober 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-659-9

15 december 2023
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-660-5

LEGENDE 8:
In vrouwenhanden
Scenario: Ange
Tekeningen: Stéphane Collignon
Inkleuring: Natália Marques
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Korte inhoud
Tristan von Halsburg zit in het hoge 
noorden, waar hij met de rechtmatige 
troonsopvolger, Abel Plovpenning, 
de troon van Denemarken probeert 
te veroveren. Maar ook Margrete 
Plovpenning aast op die troon, en 
op Tristans hart. In Halsburg staat 
Diederik de Ontaarde voor de poorten 
van het kasteel van Humbeline. De 
hertogin wankelt, weifelt, is ze wel 
sterk genoeg om het hertogdom te 
redden? 

In In vrouwenhanden staan 
de vrouwen centraal, zowel in 
Denemarken als in Halsburg 
houden zij de touwtjes strak in 
handen. En dat is precies het 
opzet van Ange, het scenaris-
tenduo dat vanaf het vorige 
deel de fakkel overnam van 
Yves Swolfs. Wat gebeurt er 
als de Legende, als Tristan von 
Halsburg iedereen achterlaat 
en vertrekt? Stéphane Collignon 
leeft zich uit in de sneeuwland-
schappen en de bergachtige 
omgeving van Halsburg. Zijn 
tekeningen zijn een lust voor het 
oog en dat valt nog beter op als 
je de zwart-witversie bekijkt (zie 
volgende pagina)!

1514

Onze bloEm- en  
tarwevoOrraden sMelten 
als sneEuw voOr de zon…

En we verMoEden dat de vijand 
de bron wil vergiftigen van de 
Volène, diE onder ons valhek 
doOrstroOmt, in het noOrden.

wat zijn uw orders, 
mevrouw?

Eh…

ik…

als ik mag, mevrouw de hertogin, 
ik wilde net voOrstellen…

als we de herstellingswerken aan 
de oude tunnel voltoOiEn, de tunnel 
diE naar de kapel leidt, kunnen we 

ons misschiEn bevoOrraden?

Ja…
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Legende
Legende van Yves Swolfs, dat is 

pas LEGEND(e)ARISCH!

Legende
Exclusieve zwart-wit editie van 
de legendarische reeks van Yves 
Swolfs, in heel gelimiteerde oplage 
en met extra katern schetsen

LEGENDE 3:
De grote klopjacht

Scenario & tekeningen: Yves Swolfs
Inkleuring: Sophie Swolfs

20 oktober 2023
Hardcover, 48 pagina’s

Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,95
ISBN: 978-94-6394-664-3

20 oktober 2023
Softcover, 48 pagina’s

Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-661-2

LEGENDE 4:
De dromenmeester
Scenario & tekeningen: Yves Swolfs
Inkleuring: Sophie Swolfs

22 september 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-647-6

17 november 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-662-9

Korte inhoud
Door wroeging gekweld verzet hertog 
Matthias zich tegen het huwelijk van 
zijn nichtje Humbeline met Aeolus von 
Sehronsack, de zoon van Shaggan. Maar 
door Shaggans plannen tegen te werken, 
tekent de hertog zijn eigen doodvonnis. 
De Dromenmeester zal z’n gruwelijke lot 
voltrekken... Op z’n sterfbed doet hertog 
Matthias enkele belangrijke onthullingen aan 
broeder Aelred, die de biecht komt afnemen...

Korte inhoud
Bruinetje waakt over Tristan, die er erg aan 
toe is. Ze vertelt aan Edwene over hun band, 
en over hoe ze gescheiden zijn geraakt: 
hertog Matthias de Dorre had een klopjacht 
georganiseerd om de keelsnijders op te 
sporen en de gezant van de Franse koning te 
bevrijden die zij gevangenhielden. Dat hij zo 
ook Tristan kon opsporen, motiveerde hem 
alleen nog meer.
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zij schreven geschiedenis
Alexander 
de Grote

Karolus 
Magnus

Alexander & Karel de Grote 
– de mannen, de mythes, de legenden!

17 november 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-692-6
19 januari 2024
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-693-3

20 oktober 2023
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-676-6
17 november 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-677-3

Zij schreven geschiedenis 18
Alexander de Grote
Scenario: David Goy & Luca Blengino
Geschiedkundige: Paulin Ismard
Tekeningen: Antonio Palma
Inkleuring: Flavio Dispenza & Arancia Studios

KAROLUS MAGNUS 2:
Brunhildes verraad
Scenario: Jean-Claude Bartoll
Tekeningen: Eon
Inkleuring: Simona Rossi & Eon
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Korte inhoud
300 v.C., Memphis. In de schaduw van het majestueuze 
beeld van Alexander de Grote mijmeren een hopliet en een 
schrijver, twee oude vrienden, over de roemrijke veldtochten 
die ze hebben meegemaakt, onder aanvoering van de keizer.
Alexander III van Macedonia, beter bekend als Alexander de 
Grote, was een geboren veroveraar, een geniale strateeg, 
een koning met goddelijke allures… Geen gebrek aan super-
latieven om de man te beschrijven die een klein koninkrijk 
in het noorden van Griekenland omvormde tot het grootste 
rijk aller tijden. Een grenzeloze ambitie die gekenmerkt wordt 
door het verlangen om de Griekse en Perzische wereld te 
verenigen. Een vergeefs streven, want zoals alle uitzonder-
lijke mensen werd Alexander de Grote zowel bewonderd als 
gevreesd. Wat gaat er dus precies schuil achter zijn legende?

Twee mythische figuren, twee historische verhalen en twee verschillende benaderingen. In de 
collectie ‘Zij schreven geschiedenis’ weet je dat er een historicus meewerkt, en krijg je achteraan een 
uitgebreid dossier. De tekeningen werken als ondersteuning van het verhaal. Zo zie je in Alexander 
de Grote een glimp van Alexander, de man achter de mythe.

Karolus Magnus is een verhaal vol actie, vol spetterende tekeningen en Brunhilde is niet alleen een 
belangrijke spionne… zo bouwen Eon en Jean-Claude Bartoll verder aan de mythe van Karel de Grote, 
de barbarenkeizer.

Korte inhoud
In Wasconië wordt Artza, de voormalige 
gijzelaar van de Franken, achterna-
gezeten door de volgelingen van zijn 
oom Irrumendi, die ook al zijn vader, 
de hertog van Wasconië heeft 
gedood. Verder naar het zuiden 
zet Karolus Magnus zijn lange 
tocht door de Pyreneeën verder 
en slaat zijn kamp op voor de 
impostante omwalling van 
Zaragoza. Brundhilde en 
Marwan verdwijnen in de 
stad, die in rep en roer 
staat…

1918

Het maakte 
allemaal deel 

uit van zijn 
grote plan.

Daar, Siwa!

Moet ik met 
u meegaan, 

koning?

Nee. Wacht 
maar bij de 
anderen.

Dank u,  
mijn koning.

Enkele maanden later werd 
dat bevestigd in Siwa.

We gaan halthouden 
in deze mooie oase. 

Rust even uit.

Dit is dus het 
orakel van Amon, ik 
zal eindelijk weten 

wat de goden met mij 
van plan zijn.

Orakel, ik 
breng een offer 

aan de goden. Ik wil 
vragen stellen… over 
mijn lot als koning 

van het heilige 
land Egypte. Wie vraagt 

dat?

Alexander de 
derde, zoon van 
Philippos, koning 
van Macedonia.

Welkom in 
de tempel van 

de godheid Amon, 
pais dios…*

Nee, 
paidion!**

Het spijt me, 
ik ben uw taal 

niet goed machtig, 
Alexander van 

Macedonia.

*zoon van Zeus **mijn zoon

- 6 - - 7 -

Ik vrees het erGste!

heb vertrouwen, wapenbroeder! 
De zoon van onze betreurDe hertog 

lupus kan zich wel verdeDIgen!

bij godIn MarI!

Hij heeft de geest 
van de HeIlige 
Beer in zich!

als we nog een beWIjs noDIg 
haDden van zijn recht op de troon 

van het hertogdom WasconIë, 
dan is dit het wel, vrienD!
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Roxelana
Van de harem van de sultan tot het hart 

van de sultan en de opperste macht...

Johanna
Johanna van Bourgondië, ook wel de 
lamme, machtige en boosaardige koningin

BLOEDKONINGINNEN:
Johanna – De boosaardige 

koningin 2/3
Scenario: France Richemond

Tekeningen: Michel Suro
inkleuring: Dimitri Fogolin

15 december 2023
Hardcover, 56 pagina’s

Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-706-0

BLOEDKONINGINNEN:
Roxelana  – De vreugdevolle 
1/2
Scenario: Virginie Greiner
Tekeningen: Olivier Roman
Inkleuring: Filippo Rizzu

17 november 2023
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-691-9

Korte inhoud
Turkije, XVIe eeuw. Het Ottomaanse Rijk 
is één van de machtigste rijken ter wereld, 
en iedereen is bang voor Süleyman de 
Magnifieke. In Istanboel, in het hart van het 
Topkapipaleis, ritselen de zijden gewaden 
van de haremvrouwen die zijn uitgekozen om 
de verlangens van de padisjah te bevredigen.
Een van hen is Roxelana, een Oekraïense 
slavin met een stralende lach en een duize-
lingwekkende ambitie. Zij grijpt de kansen 
die ze in de harem krijgt om zich een weg te 
banen naar de top. Verborgen achter muren, 
gordijnen en sluiers scherpt deze mooie, 
ambitieuze jongedame haar charmes en 
intelligentie aan. Zij gooit alles in de strijd 
om haar doel te bereiken: het hart van de 
sultan veroveren.

Korte inhoud
Begin XIVe eeuw, Frankrijk is het rijkste, 
grootste en meest prestigieuze van alle 
Europese staten. Maar het lot zal die hege-
monie in de weg staan… de trotse kroon 
zal in het stof bijten. Het werktuig van het 
lot: Johanna, prinses en kleindochter van 
Lodewijk de Heilige, geboren op de treden 
van de troon. Ze staat ver van de geheimen 
van de macht, maar stap voor stap komt ze 
dichter bij de kroon, want hogere machten 
waken over haar. Zij die later 'de lamme, 
machtige en boosaardige koningin' genoemd 
zal worden, zal voor niets terugdeinzen om 
de troon te bestijgen...

In de collectie ‘Bloedkoninginnen’ 
staat telkens een ambitieuze, machts-
beluste vrouw in de schijnwerpers. Een 
bekende of minder bekende heerseres 
die, zoals Cleopatra, haar schoonheid 
inzet, of die, zoals Roxelana, heel 
strategisch denkt. Maar dat zijn lang 
niet hun enige wapens. Ze zijn listig, 
geduldig… Met Roxelana duiken we 
het mysterieuze haremleven in het 
Ottomaanse Rijk in, terwijl we met 
Johanna midden in de Franse wirwar 
van opvolgingskwesties staan. Twee 
Bloedkoninginnen, twee verschillende 
wegen naar de macht… 

2120 Nieuwe 

cyclus

reeds verschenen in 
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Malefosse
Intriges, oerdegelijke tronies en ongebreidelde 
actie, dat is… Malefosse!

15 december 2023
Hardcover, 192 pagina’s
Prijs BE: € 34,95 NL: € 35,95
ISBN: 978-94-6394-699-5

15 december 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-700-8

Malefosse - De complete editie 4/6:
Hoofdstuk IV
Scenario: Daniel Bardet
Tekeningen & inkleuring: Brice Goepfert
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Korte inhoud (Deel 13)
Lente van 1593… Hendrik van Navarra 
moet zich klaarmaken voor de ‘grote 
sprong’. Hij moet zich, als protestant in 
hart en nieren, bekeren tot het katho-
licisme als hij de ware koning van 
Frankrijk wil worden en godsdienst-
vrede wil stichten. Het hele volk is 
de oorlog moe en probeert hem ertoe 
aan te zetten. Omdat alles verbonden 
is, kan deze dwalende koning, die 
nog steeds is getrouwd met koningin 
Margot, dus niet huwen met de arglis-
tige Gabrielle d’Estrées, op wie hij 
smoorverliefd is. Wie wil er, trouwens, 
een koning zonder erfgenaam?
Het leven van de Navarrees liep nog 
nooit zoveel gevaar. Onverzettelijke 
vijanden liggen op de loer, zelfs in zijn 
eigen kamp, en willen zijn lange mars 
naar de troon in de weg staan…

De bundeling van alweer vier 
wervelende avonturen van Pritz 
en Gunther, die Hendrik van 
Navarra bijstaan in zijn streven 
naar de Franse koningskroon. 
Delen 13 tot en met 16 worden 
gebundeld in deze vierde inte-
grale en Daniel Bardet wordt 
voor het eerst bijgestaan door 
Brice Goepftert. Dat duo vormt 
vanaf deel 13 een tandem die 
al even onafscheidelijk is als 
Gunther en Pritz.

2322
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…de belofte die jou is gedaan, 
werd niet gehouden! De schat 
van Jean-Edern van Kermalec 

is nog spoorloos!

In de lente van 1593,  
in Bretagne…

Meneer de Sourdiac?!*

Monseigneur, we proberen hem 
terug te vinden, net als…

Ik verbied u formeel de 
zoektocht verder te zetten!

Momenteel is de 
schat van niemand, 
en zo is het goed...

*Zie deel XII.
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20 oktober 2023
Softcover, 56 pagina’s
BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-638-4

20 oktober 2023
Softcover, 64 pagina’s
BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-650-6

20 oktober 2023
Softcover, 48 pagina’s
BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-654-4

20 oktober 2023
Softcover, 56 pagina’s
BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-652-0

20 oktober 2023
Softcover, 56 pagina’s
BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-90-8810-494-7

20 oktober 2023
Hardcover, 128 pagina’s
BE: € 29,95 NL: € 30,95
ISBN: 978-94-6394-505-9

20 oktober 2023
Hardcover, 56 pagina’s
BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-589-9

20 oktober 2023
Softcover, 144 pagina’s
BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-507-3

mattéo
Met deel zes valt het doek over Mattéo van Gibrat,  
een onvervalste klassieker
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META-BARON 8:
Dargona de proto-wachter
In dit album maken we kennis 
met twee kinderen van de Meta-
Baron met twee tegengestelde 
lotsbestemmingen: enerzijds 
heb je Adal, die heeft gezworen 
zijn vader te vinden en te doden, 
anderzijds heb je Dargona, die 
niks weet over haar afkomst. Zij 
heeft de rol van Meta-Wachter op 
zich genomen en draagt nu het 
evenwicht van de wereld op haar 
schouders. 

ORKS & GOBLINS 13:
Kor’nyr
Ourann, het Land der Winden, 
wordt de laatste tijd geteisterd 
door plunderaars. De gewelde-
naars hebben het gemunt op orks 
en zaaien dood en vernieling. 
Kor’nyr, de oude khan, roept de 
stamhoofden samen om een leger 
samen te stellen dat de plunde-
raars de baas kan, maar ook om 
het volk te verenigen, zodat ze 
hun eigen lot kunnen bepalen. 

PLANKGAS – 24 UREN 
VAN LE MANS 5:
1952-1957 De triomf van 
Jaguar
24 uur van Le Mans, 1957. Na 
een ongelooflijke samenloop van 
omstandigheden behaalt Jaguar 
zijn vijfde zege in Le Mans, met 
vier van zijn befaamde D-Types 
aan de leiding. Na dat exploot 
spreekt een journalist met ‘Lofty’ 
England, technisch en sportief 
directeur bij Jaguar.

de Wijsheid van de 
mythes 7.3:
Herakles
Door Kerberos te vangen, voltooit 
Herakles het twaalfde en laatste 
van zijn werken. Samen met 
de driekoppige hond brengt 
hij ook zijn neef Theseus mee 
uit de onderwereld. Hij heeft 
hem beloofd dat hij, Herakles, 
behoeder van Kalydon zal worden.

Elfen 2:
De eer van de Boselfen
De boselfen leven teruggetrokken 
en waken zorgvuldig over hun 
onafhankelijkheid en hun heilige 
plaatsen. Wie hun grondgebied 
binnendringt, blijft niet lang leven 
... Eysine, de stadsstaat in het 
oosten, leeft al sinds jaar en dag 
met respect voor de oude wetten 
die elfen en mensen verbinden. 

Bussi-collectie 2:
Tranen in het zand
Hoeveel is een leven waard? Voor
Lucky, een gokker die verdomd 
veel geluk heeft, is de dood een 
spel als een ander. Dus in juni 
1944, aan de vooravond van 
de Landing in Normandië, zet 
hij zijn leven in, in ruil voor een 
hypothetisch fortuin. Lucky gaat 
zijn leven verliezen, in de veron-
derstelling dat zijn beeldschone 
verloofde, Alice Queen, de winst 
zal opstrijken...

Legende 7:
Sneeuw
Er was eens... een dolende 
ridder die Tristan von Halsburg 
heette. Hij had alles achter zich 
gelaten. Zijn land, zijn titel, zijn 
zus, zijn vrienden... en dwaalde 
door de ijzige uitgestrekt- heid 
van de noordelijke landen. Zijn 
hertogdom wordt bestuurd door 
Humbeline en haar echtgenoot 
Alexander.

Edgar P. Jacobs: 
François Rivière, die lang heeft 
gesproken met de meester, 
beschrijft er de artiest door 
talrijke, fascine- rende anekdotes 
die het leven van de Belgische 
auteur kleur geven. Philippe Wurm 
tekent dit boeiende leven in zijn 
stijl, met een verbluffend fijne, 
precieze lijn, alsof je de hand van 
de meester zelf ziet.

Met het zesde deel – de zesde periode – komt er een einde 
aan de lotgevallen van Mattéo, de Spaanse vrijbuiter die 
dankzij Jean-Pierre Gibrat tal van avonturen heeft beleefd. 
Van de Eerste Wereldoorlog, langs de Spaanse burger-
oorlog en de bolsjewistische revolutie tot de Tweede 
Wereldoorlog. Vijftien jaar lang maakte Mattéo integraal 
deel uit van het leven van Gibrat, maar dat is nu voorbij…

Weet u zeker dat de reeks voorbij is?
Jean-Pierre Gibrat: Ik zou mijn Mattéo altijd kunnen gaan 

halen, maar voorlopig laat ik hem in Engeland, op zijn gemak, 
en gaan we allebei verder met ons leven! Er zijn lezers die 
opmerkten dat het woord “einde” ontbreekt op de laatste 
pagina, maar ik wil het graag toevoegen zodat iedereen 
begrijpt dat dit echt de laatste episode is!

Had u de hele reeks in uw hoofd toen u begon?
Gibrat: Nee, helemaal niet! Het eerste verhaal legt 

de basis, het is de beginsituatie: Mattéo gaat naar het 
front om patriottische redenen, maar vooral om Juliette te 
veroveren. En dan heb ik me laten meevoeren zoals in het 
echte leven, waarin je niet precies weet wat de gevolgen 
zullen zijn wanneer je een beslissing neemt. Ik heb het 
karakter van Mattéo gaandeweg vormgegeven. Ik heb hem 
gebeurtenissen voor de voeten geworpen en hem daarop 
laten reageren. Ik heb verhaallijnen ontwikkeld die ik niet 
had gepland. Zijn lotsbestemming heeft zich aan mij opge-
drongen. Pas op, het is ook geen improvisatie, hoor. Hij 
moest gaan vechten in Spanje, dat had ik voorzien. Maar dat 
hij zijn grootvader daar ontmoet, dat is puur een romaneske 
constructie. Hij wist dat zijn vader het over dat Spaanse 
dorp had, dus wanneer hij die naam hoort als plek om te 
verdedigen, is het niet ondenkbaar dat hij die kiest. En pas 
na het onverwachte weerzien met die grootvader – over wie 
hij niks wist – besefte ik hoe belangrijk de vader-zoonrelatie 
ging worden. Die grootvader had een zoon verloren. Hij heeft 
Mattéo duidelijk gemaakt dat hij vooral niet dezelfde stom-
miteit mocht begaan in zijn leven. En daar beginnen liefde 
en vriendschap de bovenhand te krijgen over oorlog en al de 
rest, zonder dat ik het doorhad…

Het enige dat was voorzien, is het laatste gesprek en de 
allerlaatste zin van deel 6. Ik wist dat ik zo wilde eindigen, 
met die woorden. (Welke woorden dat precies zijn, lees je in 
het zesde en laatste deel van Mattéo, nvdr)

De reeks begint op 31 juli 1914 in Collioure, in Zuid-
Frankrijk. We volgen Mattéo dus 26 jaar lang, tijdens de 
Grote Oorlog, de bolsjewistische revolutie, de Spaanse 
burgeroorlog en tot slot aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog, in dit laatste deel dat eindigt op 4 juni 
1940. Waarom hebt u deze periode gekozen?

Gibrat: De periode was een evidentie, omdat ik al sinds de 
middelbare school houd van de geschiedenis. Die specifieke 
periode is fascinerend omdat je op zo’n korte tijd de veelbe-
lovendste momenten en de grootste drama’s hebt! Tussen 

de oorlog van 1914 en 1938 – want dan weet je al wat er 
komt – zit er twintig jaar! Twintig jaar en er zijn mensen 
die twee keer een wereldoorlog hebben uitgevochten, die 
twee keer zijn gemobiliseerd, en dat is des te gekker omdat 
er ook geweldige dingen gebeuren…

Want je ziet dat ook in ’36: de mensen zijn blij, voor het 
eerst heb je betaalde vakantie, mensen picknicken gezellig, 
zoals ik in de derde periode van Mattéo tekende. En drie 
jaar later begint de Tweede Wereldoorlog! De hoop en de 
extreme wanhoop ligt zo dicht bij elkaar dat het romanesk 
wordt, en daar wilde ik iets mee doen!

De toon van dit laatste deel is eerder vrolijk, ook al 
speelt het zich af in een van de donkerste periodes in 
de geschiedenis van Frankrijk, ook uw tekeningen zijn 
zacht en licht…

Gibrat: Ja, ik ben met strips begonnen uit liefde voor 
de tekenkunst, dus mijn referenties waren tekenaars die 
“positieve” tekeningen maakten, waarbij je plezier ervaart 
als je ernaar kijkt. Er zijn ook tekenaars die heel expres-
sieve tekeningen maken, maar waar je je niet op je gemak 
gaat voelen, zoals Egon Schiele, bijvoorbeeld. Ik ben gefas-
cineerd door tekenaars als Carl Larsson (oké, ja, dat is nu 
toevallig een schilder) maar door tekenaars als Edmond 
Dulac, Arthur Rackham of de tekenstijl van André Juillard, 
de tekenaar van De 7 levens van de sperwer. Door die strip 
krijg je zin om onder Lodewijk XIII te leven, terwijl dat echt 
een verschrikkelijke tijd moet zijn geweest!

Ik zou hen dus “positieve” tekenaars noemen: ze 
scheppen beelden waardoor je als lezer zin krijgt om op pad 
te gaan met de personages, ook in dramatische omstandig-
heden. Ik wil positieve dingen tekenen, vakjes waarin je 
je wil nestelen, waarvan de tekening ons naar de essentie 
van het leven brengt. Mijn grafische voorkeur voor behaag-
lijke tekeningen is de essentie van mijn DNA als tekenaar!
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Mattéo 6:
Zesde periode (2 september 1939 – 3 juni 1940)
Scenario, tekeningen & inkleuring: Jean-Pierre Gibrat
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Korte inhoud
Na een paar maanden van schemer-
oorlog valt het Duitse leger Frankrijk 
binnen op 10 mei 1940. Overal heerst 
chaos. Voor Mattéo en zijn zoon 
Louis begint een bewogen, epische 
tocht die hen leidt van Sedan tot de 
stranden van Duinkerke, onder de 
Duitse bombardementen en in de 
grootste verwarring…

Mattéo is een romanesk verhaal in zes delen 
over een man die tumultueuze periodes en 
hevige passies beleeft, van 1914 tot 1940, van 
de Eerste tot de Tweede Wereldoorlog, langs 
de Russische revolutie, het Front Populaire en 
de Spaanse burgeroorlog. Met dit zesde deel 
eindigt het verhaal van Jean-Pierre Gibrat op 
een hoogtepunt, tegen de achtergrond van 
operatie Dynamo – dat ook werd verfilmd in 
Dunkirk. De reeks, die in 2008 begon, is 
een klassieker, gekenmerkt door Gibrats 
herkenbare stijl.

Wat waren de interessantste pagina’s om te tekenen van 
dit laatste deel?

Gibrat: De interessantste voor mij zijn de pagina’s waarop 
er emotie voelbaar is tussen de personages. Die teken ik het 
liefste. Daar voel ik me het best. En wat voor mij het nieuwst 
was, in dit laatste deel, waren de pagina’s op het einde, want 
dat had ik nog niet vaak gedaan!

De boten?
Gibrat: De boten, maar vooral de zee! Je moet oefenen 

om houvast te vinden, om systemen te vinden om de weer-
spiegeling van de lucht in het water goed te hebben, want 
dat is het: de zee en de lucht hangen samen, dus er is wat 
blauw en dan is er ook groen of zelfs bruin als de zee heel 
diep is, en dat moet allemaal in een systeem worden gegoten 
want dat kan je niet zomaar improviseren. Het is niet iets 
dat je zomaar kunt als je zegt “ik zal het eens doen”. Je moet 
oefenen en oefenen!

Toen u met de reeks begon, zei u dat u van 14-18 tot 
Hitler wilde gaan. Dus we hadden verwacht dat Mattéo 
het Adelaarsnest zou bezoeken… maar u stopt in 1940. 
Vanwaar die keuze?

Gibrat: Ik heb besloten daar te stoppen omdat ik al twee 
tweeluiken heb geschreven die zich afspeelden onder de 
Bezetting en ik had zin in wat variatie. En ik stop daar ook 
omdat ik met Mattéo was begonnen met het idee om er 3 
of 4 te maken, dus… uiteindelijk is het bijna het dubbel van 
wat was voorzien en het leek me een goed idee om het af te 
sluiten! Je kunt je het vervolg bovendien gemakkelijk voor-
stellen, dus ik weet niet of het de moeite is dat ik het vertel…

Weet u al wat u nu gaat doen?
Gibrat: Ik ga Elke raaf pikt voortzetten. Ik heb het verhaal 

al een beetje: het begin en het einde zijn al geschreven. 
Het zal zich afspelen in Indochina. Met vrijwilligers, 
met verzetslieden, vaak linksen, die gaan vechten 
tegen communisten. Dat kan ik al vertellen. Ik weet 
nog niet hoeveel delen, misschien anderhalf… 
een stevig one-shot, dus! (lacht) Dat hangt 
af van wat ik wil vertellen… Ik weet dat er 
een minimum aantal pagina’s is dat ik wil 
schrijven en ik weet ook dat je altijd 25% 
moet bijtellen bij de eerste schatting! 
(lacht) 

En wanneer weten we wat het 
wordt?

Gibrat: Over een jaar of drie, 
denk ik!

Interview door Anne-Laure Gheno, 
dat eerder verscheen op de blog Bulles 
de Dupondt.

2726

Bestaat er een ambassade van de hel in 
het paradijs? Weet ik veel… op aarde, in 
de stralende stilte van Collioure, leidt 
het geen twijfel, de citadel bood er een 
erg overtuigende, wereldlijke versie 
van…

De Franse republiek had niet 
willen wachten tot de oorlog 
voorbij was om het Spanje van 
Franco te erkennen…

…wij goten onze 
ontgoocheling 
in een teug naar 
binnen…

…met een extra rondje 
voor de communisten: 
het Nazi-Sovjetpact!

Ik dacht aan Robert. Hij 
had zijn God ten minste 
geen pact zien tekenen 
met zijn duivel.

- 3 -

reeds verschenen

#1	 apr ‘09

#4	 sept ‘18

#2	 mei ‘11

#5	 okt ‘20

#3	 apr ‘14

#6	 nov ‘23

slot van de 

reeks



Klei 
Klei is een bruut, aangrijpend verhaal over het 
boerenleven tijdens de Eerste Wereldoorlog
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Klei
one-shot
Naar de roman van: Franck Bouysse
Scenario: Fabrice Colin & Franck Bouysse
Tekeningen & inkleuring: Loïc Godart
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Korte inhoud
Diep in de Cantal, in die hete augus-
tusmaand van 1914, maken de 
mannen zich op voor de oorlog. 
Joseph, vijftien jaar oud, moet de fami-
lieboerderij leiden, samen met zijn 
moeder, zijn grootmoeder en Léonard, 
de oude buurman die zijn vriend 
is geworden. In het aangrenzende 
domein zwelgt Valette, die door een 
verminkte hand niet in aanmerking 
komt voor legerdienst, in zijn verbit-
tering en woede. Hij moet onderdak 
bieden aan zijn schoonzus, Hélène, en 
haar dochter Anna. De komst van die 
twee vrouwen gooit de onverander-
lijke orde van het leven in de bergen 
grondig overhoop.

Klei is de literaire verstripping van het gelijk-
namige boek van Franck Bouysse. Het is een 
rauw verhaal dat door Loïc Godart in beelden is 
gegoten. Het primitieve leven, het gewicht van 
de oorlog op de mensen, ontluikende liefde… 
Het resultaat is een relaas dat je niet onbe-
roerd zal laten, waar je stil van wordt.

2928

mathilDe had er een slecht Voorteken  
in gezien.

als Victor niet 
terugkwam, zouden 
ze alles Verliezen, 
dat wist ze…

…een echtgenoot, 
een zoon, een VaDer, 
de toekomst zou in 
duigen Vallen.

maar hij zou terug zijn, natuurlijk, nog Voor 
het winter werd.

“als ik niet terug ben Voor 
de herfst, Vergeet Dan 
de aardaPpels en De rijpe 
aarDPeren niet te rooien, 
en De kool en de rapen in de 
Plaats te zetten”, haD hij 
hun nog gezegD.

De oorlog zou niet 
blijVen duren.

6 7
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one-shot
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WUNDERWAFFEN stelt voor – 
ZEPPELIN’S WAR

wunderwaffen

Een dubbele portie Wunderwaffen,  
met aan de knoppen niemand minder dan Nolane!
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WUNDERWAFFEN stelt voor –  
ZEPPELIN’S WAR 3:
Zeppelin contra pterodactylus
Scenario: Richard D. Nolane
Tekeningen: Vicenç Villagrasa
Inkleuring: Digikore Studios

Wunderwaffen 17:
Het oord van de wreedheid
Scenario: Richard D. Nolane
Tekeningen: Maza
Inkleuringen: Desimir Milic - Desko
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Korte inhoud
Eind 1916. Raspoetin, die in extremis uit Rusland is weggehaald, 
manipuleert zijn Duitse redders door hun voor te spiegelen dat hij 
hen naar de wereld kan brengen waar hij de vreselijke kracht van de 
Vril heeft gekregen. Daar zouden de afstammelingen van het oude, 
superieure Arische ras wonen, zo fluistert hij Hitler in.
Het is echter ook een wereld die op het punt staat te verdwijnen, waar 
bloeddorstige vliegende reptielen niet onder de indruk zijn van de 
gigantische zeppelin en de Fokker jachtvliegtuigen…

Je moet als stripliefhebber bijna van een andere planeet komen, of uit een alternatieve werkelijkheid, 
als je nog niet hebt gehoord van Wunderwaffen. Een reeks waarin de Tweede Wereldoorlog anders is 
verlopen omdat de Landing van de geallieerden niet is gelukt. Een sciencefictionreeks die draait rond 
geweldige piloten en futuristische vliegtuigen. En precies daar draait ook de spin-off Zeppelin’s war 
om: niets imposanter dan een reusachtig luchtschip. Hoofdpersonages van die Zeppelin’s war? Hitler 
en Raspoetin… 

Korte inhoud
Na het vertrek van de Bezoeker vernietigt de bol, waarin de explosie van 
de atoombom Little Girl gevangenzit, Nieuw-Auschwitz, het oord van de 
wreedheid. Tegen de achtergrond van die nucleaire apocalyps neemt de 
oorlog een nieuwe wending met de trans-Atlantische raket van von Braun. 
En terwijl Churchill, De Gaulle en Bergier zich opmaken voor een gesprek 
met Truman tijdens een topontmoeting op de Bermuda-eilanden, ontdekt 
Murnau dat Hanna Reitsch uit de doden lijkt te zijn opgestaan, in het 
hoofdkwartier van de Ahnenerbe in Praag…

?!

Ziezo!

Wat 
krijgen 
we …?!

Stop! Steek 
dat pistool 

weg!

Hoezo, 
niets?

Je gaat 
het niet 

geloven … 
niets!

Keer 
onmiddellijk 
terug naar 

je post! Er is 
niets gebeurd!

Ze hebben 
allemaal 

een blaffer in 
de hand, behalve 

Hess, en de Rus 
heeft geschoten. 
Ik weet het zeker.

Wat is er aan 
de hand?

- 4 - - 5 -

Genoeg! Geen jagers, maar er 
zullen wel observatietoestellen 
van de Luftwaffe in de buurt zijn!

Hallo? Maak dat ik 
Goering zo snel moge-
lijk te spreken krijg!

Valk 2 hier. Nee, niets 
nieuws. De bol blijft 
in dezelfde richting 

bewegen …

Blijf onafgebroken filmen. 
Jullie ook, Valk 1 en 3!

En dan mag je me nog 
dankbaar zijn! Doe het 
onmogelijke voor de 

gevangenen, begrepen?

Vergeet niet dat de 
Reichsführer-SS ons nog 
maar een uur geleden op 

de hoogte heeft gebracht! 
Een uur geleden!

Hoever staat het met de 
evacuatie? Over minder dan 
dertig minuten zijn we er!

We doen wat we 
kunnen, Herr 

Standartenführer!

Bevel van de 
commandant van 

het complex.

Herr Standartenführer, 
ik moet de verbinding 
nu echt verbreken …

Hem dankbaar zijn? 
Wie denkt die hans-

worst wel dat hij is?

Snel!

Ik kom eraan, 
Hans! We gaan 
ervandoor!
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bob Morane
Bob Morane, de ware held van alle tijden,  

is terug van nooit weggeweest!
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Bob Morane 2:
Gevangen in de tijd
Scenario: Christophe Bec & Corbeyran
Tekeningen: Paolo Grella
Inkleuring: Sébastien Gérard & Hugo Sebastián Facio
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Korte inhoud
In hun controlekamer lokaliseren de 
observatoren van de Eon-sectie een 
vortex in het laat-krijt, 66 miljoen jaar 
geleden, in de buurt van de Golf van 
Mexico. Op hetzelfde moment ontdekt 
Bob Morane, in een crypte onder zijn 
huis, een vreemde tijdspiraal en een… 
kleine dinosaurus! Bob kan niet weer-
staan aan de verleiding om de prehis-
torie in te duiken. Aan het hoofd van 
een expeditie gaat hij op zoek naar 
de oorsprong van deze mysterieuze 
fenomenen waarachter een nieuwe 
boosaardige vijand schuilgaat…

Vorig jaar maakte Bob Morane zijn comeback in de stripwe-
reld, al kan je van de ware held van alle tijden eigenlijk niet 
zeggen dat hij ooit is weggeweest. Na zijn strijd tegen de 
Gele Schaduw maakt Bob Morane in Gevangen in de tijd zijn 
naam helemaal waar: door een tijdreis belandt hij in de prehis-
torie… Christophe Bec en Éric Corbeyran hebben een scenario 
geschreven dat voldoet aan alle voorwaarden voor een heerlijk 
avontuur: vortexen, prehistorische monsters en nu en dan eens 
een heldhaftige daad van Bob zelf. De tekeningen van Paolo 
Grella passen perfect in de lijn van Bob Morane. Klaar voor een 
explosieve cocktail van Bob Morane en dino’s? Wij wel!

32

KOM 
TERUG!

HÉÉ!

?!

WAT 
GEBEURT ER?!

IK WEET HET NIET… 
IK SNAP ER NIKS VAN… 

IK ACHTERVOLGDE DAT DIER… 
IK HAD HET IN MIJN VIZIER…

PLOTS DEDEN DIE TWEE 
KLEINTJES MIJ STRUIKELEN 

EN ZE VERDWENEN ALLE DRIE 
DOOR DAT DING DAAR!

ENIG IDEE 
WAT DAT IS?

NEE, HELEMAAL 
NIET. MAAR IK WEET 

WIE ONS ER MEER OVER 
KAN VERTELLEN!
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Katten  
Achter elke sterke mens staat een… kat?!

17 november 2023
Hardcover, 128 pagina’s
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Katten 2/3:
De kattenkeizerin
Naar de roman van: Bernard Werber
Scenario: Pog
Tekeningen & inkleuring: Naïs Quin
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Korte inhoud
Bastet, Pythagoras en hun samenle-
ving van katten en mensen hebben 
zich verschanst op het Île de la Cité, 
in Parijs. De katten worden belegerd 
door de ratten en hun schrikwekkende 
leider, Tamerlane, en moeten op 
zoek naar hulp. Maar ook menselijke 
gebreken zijn de dieren niet vreemd, 
en het gevaar beloert de katten vanuit 
elke hoek…

De kattenkeizerin is het tweede deel in de katten-trilogie van 
Bernard Werber, die machtig wordt verstript door Naïs Quin en 
Pog. In het eerste deel maakten we kennis met Bastet, de kat 
die droomt van intersoortelijke communicatie… (en van eten 
en slapen, natuurlijk). Maar de katten in De kattenkeizerin zijn 
geen katjes om zonder handschoen te pakken: ze strijden voor 
het voortbestaan van onze planeet en hebben grootse plannen. 
Want: “mensen, jullie redding hangt af van hoe jullie met ons, 
dieren, omgaan”. Het resultaat is een grappige, spannende en 
meeslepende graphic novel!

3534

En dan is de grote dag 
eindelijk aangebroken.

Je derde oog is kleiner 
en esthetischer dan 
het mijne, het is 
een micro-USB.

Doe maar, je kunt met 
Nathalie praten.

Wat je ziet, is het scherm van de computer 
waarmee je bent verbonden. Roman heeft 
een mens/kat-vertaalprogramma opgezet.

Pijn doet het niet, je zult 
wel zien, maar ik raad je 
aan je ogen te sluiten.

Ha… Hallo Nathalie.

Dag 
Bastet.

Mijn droom wordt 
werkelijkheid!

Nathalie, ik wil 
al zo lang met 

je praten!
Je kunt je niet voorstellen hoe 
vaak je me hebt opgesloten in 
een kamer of mijn maaltijd 

te laat hebt gebracht.
Ik ga je 

eindelijk mijn 
instructies 

kunnen 
doorgeven. Dan 

kan je mij 
beter dienen!

Eh…
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Dwergen	 Elfen
Elfen en Dwergen, twee spannende   avonturen 

van de oervolkeren   uit de landen van Arran!

17 november 2023
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 22,95 NL: € 23,50
ISBN: 978-94-6394-684-1
15 december 2023
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-685-8

Dwergen 21:
Jorun van de Smidse
Scenario: Nicolas Jarry
Tekeningen: Pierre-Denis Goux
Inkleuringen: Julia Pinchuk
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17 november 2023
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-686-5
15 december 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-687-2

Elfen 30:
De schittering van het duister
Scenario: Christophe Arleston
Tekeningen: Dina Dimat
Inkleuring: Aquaro
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Korte inhoud
Wanneer Ulrog, de oudste zoon van 
Redwin, weigert te werken voor de 
grootmeester van de Smidse, wordt 
hij beschuldigd van verraad. Als hij het 
er levend van af wil brengen, moet hij 
een plek veroveren in de raad van de 
orde van de Smidse en aan iedereen 
bewijzen dat hij de beste smid van 
Arran is. Om daarin te slagen, moet 
hij op zoek naar een behaarde die de 
kracht van zijn runen aankan. Hij moet 
op zoek naar Jorun, zijn jongere broer.

De landen van Arran blijven boeien! Actie, avonturen… en 
over deze nieuwe Dwergen hangt bovendien de schaduw 
van dé allerberoemdste dwerg: Redwin van de Smidse, al 
zijn het zijn zonen die de hoofdrol opeisen. De Dwergen van 
de Smidse dragen – met lichte voorsprong – onze voorkeur 
weg. Hetzelfde geldt, wat ons betreft, ook voor de zwarte 
Elfen: verdoemde zielen en vernuftige moordenaars… de bad 
boys van Arran, al is dat misschien een understatement als 
je het hebt over koelbloedige killers. Maar die duistere kant 
weegt ook… daarom wil Gaw’yn zich ervan ontdoen met de 
safieren dagge. Klaar voor een heerlijke tocht door de landen 
van Arran?

Korte inhoud
Gaw’yn is op zoek naar de saffieren dagge 
waarmee hij zich hoopt te verlossen van 
zijn duistere zijde. In het gezelschap van 
twee jonge, zwarte elfen speurt hij op de 
ijsvlaktes in het hoge noorden naar de 
mythische stad Skögsta. Maar in de buurt 
van een vreemd, seizoensgebonden kamp, 
kruist hij het pad van een oeroud roofdier, 
dat een geheim over de diepste aard van de 
elfen in zich meedraagt…

3736

ik weet 
niet waAr je 

broer is.

Wat moet je 
van hem?

’t is een 
familieaAngelegen-
heid. iets tussen 

hem en mij…

ben je geen 
cognar, of wil je 

er geen zijn?

laten we 
zeggen dat ik 
een ander pad 
heb gekozen…

in de smidse, 
misscHien, maAr ik ben 

geen cognar.

Vertel eens, 
ben jij beter dan 

je vader?

Brum was niEt op zijn kont gevallen toEn hij 
hoorde wiE ik was, hij vond diE vader dan ook 
niEt zo aardig. hij had slechte herinneringen 
aan redwin.

Ik had er grof geld voor 
overgehad om het gevecht 
bij te wonen tussen de tweE 
grootste cognars van ons 
volk.

ik dacHt dat je 
hem niet zo na aAn 

het hart lag.

Jorun is nooit 
’n makkelijke 

marmoes geweest, 
maAr hij blijft 
m’n broer…
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reeds verschenen

Aan het eind van de zomer 
troepen tienduizenden 
nautellen samen bij het 
pakijs, bij de noordelijke 
monding van de lerinn.

Hun schelpen zijn 
kostbaAr, sommigen 
zijn bijzonder 
zeldzaAm, en hun 
vlees is in trek bij 
fijnproevers.

Een goud-parel! En 
driE grof-robijnen! 
We hebben geluk!

We zitten met eEn 
school vol pareltjes!

eens per jaAr wemelt de 
zee van boten en het ijs bij 
de monding van tenten, van 
sleeën en provisorische 
onderkomens: een tijdelijke 
stad verrijst, volledig gewijd 
aAn de visvangst.

Nëord! Gwël! 
Schiet op, de 
nacht valt!

nog eEn paar vangsten, 
het is onze geluksdag!

Laat valLen, kom 
sNel terug! We zijn 
te ver van het kamp!

Oh, nee!
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Franck Thilliez 
Schokkend & schitterend, De schakel,  

een thriller van de bovenste plank!

17 november 2023
Hardcover, 104 pagina’s
Prijs BE: € 29,95 NL: € 30,95
ISBN: 978-94-6394-694-0

19 januari 2024
Softcover, 104 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-6394-695-7

Franck Thilliez 2/3:
De schakel
Naar de roman van: Franck Thilliez
Scenario: Sylvain Runberg
Tekeningen: Luc Brahy
Inkleuring: Hugo S. Facio & Greg Lofé
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Korte inhoud
Wat is het verband tussen elf 
linkshandige psychopaten en een 
cro-magnonmens? Terwijl Lucie 
Henebelle moeizaam herstelt van de 
brutale moord op haar twee dochters, 
moet ex-commissaris Sharko zich 
noodgedwongen bezighouden met 
tweederangsonderzoeken. De ontdek-
king van het lichaam van een jonge 
wetenschapster, die is doodgeslagen 
door een grote aap, gooit de situatie 
helemaal om.
De twee agenten gaan samen op zoek 
naar de oorsprong van het geweld, 
daar waar het menselijke genoom zijn 
toekomst bepaalt: bij de uitsterving. 
Welkom in DE SCHAKEL…

De schakel is het vervolg op Het weeshuis, de thriller van 
Franck Thilliez, verstript door Runberg, met tekeningen van 
Brahy. De verhalen van Thilliez worden in het Frans uitgegeven 
als ‘de trilogie van het geweld’, en… we kunnen alleen maar 
zeggen dat die titel spot on is! Ook in De schakel maken we 
kennis met de duistere kanten van de menselijke gedragingen… 
met in de hoofdrol de twee agenten, Lucie Henebelle en Franck 
Sharko, die in een hele reeks boeken van Thilliez de hoofdrol 
spelen. De schakel is een onwaarschijnlijk spannende thriller.

3938

14 april. 7.24 u. Gevangenis van Vivonne, bij Poitiers.

Hey! 
Carnot?!

Wat is er 
gebeurd?!
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Rider on the Storm
De geblokte vlag wappert voor Rider on the Storm!  
De race eindigt in Rome…

Aspis
Het allerlaatste deel van deze doldwaze, 
buitengewone detectivereeks!

20 oktober 2023
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 21,95 NL: € 22,50
ISBN: 978-94-6394-670-4
20 oktober 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-671-1

17 november 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 10,95 NL: € 11,25
ISBN: 978-94-6394-689-6

RIDER ON THE STORM 3:
Rome
Scenario: Géro 
Tekeningen & inkleuring: Baudouin Deville

Aspis 8/8:
De laatste doet het licht uit
Scenario: Thierry Gloris
Tekeningen: Emmanuel Despujol
Inkleuring: Cyril Saint-Blancat
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Korte inhoud
Gaspard kan het verleden niet loslaten en reist naar Italië, op 
zoek naar zijn echte vader. Hij ontmoet er Mauro en de graaf 
van de beroemde Agusta-familie, stichter van het gelijknamige 
merk en hoofd van de wereldberoemde renstal. Zijn grote ster, 
Ago, is net overgelopen naar Yamaha en de graaf ziet al snel 
dat Gaspard een ongelooflijk talent is. Hij besluit hem onder zijn 
vleugels te nemen. 
Gaspard zet geweldige tijden neer en voert tegelijk ook nog 
steeds zijn eigen, persoonlijke onderzoek. Wanneer hij zich 
opmaakt voor het Italiaanse kampioenschap, gooit een onver-
wachte ontdekking alles overhoop…

Rider on the Storm combineert het 
beste van twee werelden: het is een 
detectiveverhaal en een verhaal over 
een jongeman die droomt van een 
carrière in de motorsport. Gaspard is 
geen detective van het kaliber van 
Sherlock Holmes, of Hugo en Flora… 
zijn zoektocht is veel persoon-
lijker, maar dat maakt het 
verhaal alleen sterker.

Aspis past perfect in het rijtje 
heerli jke detectiveverhalen 

met onder meer De vier van Baker 
Street en Enola Holmes. Aspis is een 

ongewoon detective-agentschap, Flora 
en Hugo zijn ontwapenend, apart… en 
dringen zo telkens door tot de kern van de 
zaak. De samenwerking van Thierry Gloris 
(Valois) met Emmanuel Despujol heeft een 
ontspannende reeks opgeleverd, tot en met 
dit allerlaatste deel, want: De laatste doet 
het licht uit!

Korte inhoud
De huiselijke problemen van Flora’s tante uit Bordeaux 
gaan veel verder dan de fenomenen van een spookhuis. 
Flora ontdekte dat haar welgestelde familie geld had 
verdiend met de slavenhandel. Een pijnlijke openbaring 
voor de moderne, humanistische jonge vrouw. Het onder-
zoek leidde tot een aantal verrassende, plotse en onver-
wachte ontdekkingen. De overleden moeder van Flora 
ging zich met het onderzoek moeien in de gedaante van 
een spraakzame, dartele Egyptische mummie. Doorgaans 
houden geesten van oude familieverhalen, maar Flora en 
Hugo vermoeden dat deze zaak hen naar nog akeligere 
mysteries zal leiden. Het agentschap Aspis zal opnieuw 
te maken krijgen met het ongewone, nog ongewoner dan 
gewoonlijk...

4140

2

Juni 1976, een Toscaanse weg 
op een warme middag.

 ?

4 5

Goed, genoeg gekletst. Waar 
moet ik tekenen om ze hier 
allemaal weg te krijgen?

Onherstelbaar...

Ouderdom 
is...

Een schipbreuk.

Laten we rustig 
blijven! Mijn 

tante zal...

Dat kind heeft 
het nog steeds 
niet begrepen.

Maar zij 
kan gered 
worden.

Haar ziel is 
onschuldig.

We vragen 
niemand iets.

De tijd van de 
meesters is voorbij.

De waarheid heeft 
ons bevrijd.

Ze zullen worden 
berecht in de 

andere wereld.
Wij zijn 

vrij.

Vrij om al dan 
niet vergeving 
te schenken.

Flora Vernet, jij hebt 
de cyclus doorbroken. Je verdriet 

is oprecht.

Je hebt ons opnieuw 
een sprankje hoop in 
de mensheid gegeven.

Wij vergeven 
je voor de 

misdaden van je 
voorouders.

We heffen onze 
vloek op.

We verlaten het 
erfgoed van de 
familie Ronach...

Wees sterk, 
mensenkind.

Voortaan draag 
je de last van het 
verleden alleen.

Goede reis, 
geesten!
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Het geheim van 
de witte wolvin

Supersfeervolle verstripping van 
de succesvolle romantrilogie 

van Henri Lœvenbruck

17 november 2023
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-697-1

Het geheim van de witte 
wolvin 2:
Saî Mina
Scenario: Lylian
Tekeningen: Raka
Inkleuring: Sébastien Bouet

een kerst- 
vertelling

Oh dennenboom, oh dennenboom,  
wat is die kerstvertelling wonderschoon!

17 november 2023
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 11,95 NL: € 12,25
ISBN: 978-94-6394-707-7

een kerstvertelling:
one-shot
Scenario: Maxe L’Hermenier
Tekeningen en inkleuring: Thomas Labourot
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Korte inhoud
De jonge Aléa zet haar tocht naar de mythische stad Providence 
verder. Ze gaat er op zoek naar een vriendin uit haar kinder-
tijd, die gaat trouwen met de Hoge Koning van het koninkrijk. 
Samen met haar beschermer Mjolnn, een goedlachse dwerg, en 
de moedige druïde Phelim onderneemt Aléa een reis… die heel 
gevaarlijk blijkt te zijn. Ja, de duistere heer stuurt zijn handlan-
gers achter haar aan om de ring in handen te krijgen. Phelim, 
die voelt dat Aléa in groot gevaar is, stelt voor om naar Saî Mina 
te trekken, de oude stad van de druïden. Achter de muren van 
die vesting ontdekt Aléa dat de duistere heer niet de enige is die 
uit is op de ring en de magische krachten ervan…

Het geheim van de 
witte wolvin is de 
verstripping van het 
gelijknamige boek van 

Henri Lœvenbruck. Het 
verhaal van Aléa 
speelt zich af in 

een wonderlijke 
wereld vol Keltische 
tradities, tovenarij en 
schitterende land-
schappen. Laat je beto-
veren door de geweldige 
tekeningen van Raka en 
stap mee in de sprook-
jesachtige (maar gevaar-
lijke!) wereld van Aléa.Korte inhoud

Ebenezer Scrooge is een hebzuchtige, egoïsti-
sche en verzuurde man. Hij haat het kerstfeest 
en alles waar het voor staat. Op een kerst-
avond, wanneer hij – zoals gewoonlijk – weer 
heel onaardig is geweest, komt de geest van 
zijn vroegere vennoot, Marley, hem waar-
schuwen: als hij zijn gedrag niet snel verandert, 
zal ook hij tot in de eeuwigheid ronddolen…
Drie geesten, drie kerstfeesten, drie kansen om 
een beter mens te worden.

Een kerstvertelling is een verstripping van A 
Christmas Carol, het wereldberoemde kerstverhaal 
van Charles Dickens. Door het scenario van Maxe 
L’Hermenier (De omgekeerde rivier) en de kleurrijke 
tekeningen van Thomas Labourot zie én voel je de 
kerstsfeer zo tot leven komen. Het ideale kerstge-
schenk, een verhaal voor koude winteravonden, een 
klassieker op een heerlijke manier in beeld gebracht. 
Want iedereen houdt van kerst (zeker na het lezen 
van dit verhaal, ja, zelfs Ebenezer Scrooge)!

4342

Kalm en berustend drongen 
de Tuathann diep de bergen in.

Eeuwenlang leefden ze in de onderbuik 
van de aarde, geduldig wachtend op…

…hun kans om 
wraak te nemen.

Na een dwaaltocht van vele maanden zochten 
de overlevenden toevlucht in een geheim land 
dat hen onttrok aan de blik van de wereld.

Sommige Tuathann 
hadden het overleefd.

En waar de legende verhaalde dat de Tuathann alle-
maal aan het begin van het Tweede Tijdperk waren 
afgeslacht, vertelde de waarheid iets heel anders.

Dat is de oude geschiedenis van Gaelia, met in de kern ervan de Tuathann, een 
geheimzinnig volk, beroofd van zijn geboortegrond, vergeten door de 

geschiedenis en te vuur en te zwaard verpletterd tijdens vijandelijke invasies.
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Dit verhaal begint op kerstavond…

Vrolijk 
kerstfeest!

Vrolijk 
kerstfeest!
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Het vergeten eiland
Het vergeten eiland, een vleugje magie 
in onze Diedeldus-collectie!

Island
In Island is niet alles  

wat het lijkt!

15 december 2023
Softcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-710-7

20 oktober 2023
Softcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 12,95 NL: € 13,25
ISBN: 978-94-6394-683-4

Het vergeten eiland 2/3:
De poorten van Janus
Scenario: Xavier Bétaucourt
Tekeningen & inkleuring: Paula Antista

Island 1/2:
Deus ex machina
Scenario: Sébastien Mao
Tekeningen: Pierre Waltch
inkleuring: Sandrine Cordurié

Korte inhoud
Wanneer Eva en Mia wakker worden aan boord 
van hun zeilboot, zijn hun ouders verdwenen. 
Het anker is losgerukt en ze stranden op een 
onbekende kust. Ze moeten hulp zoeken. Maar 
het is een onheilspellende plek, waar agres-
sieve jongeren en fabelachtige, gevaarlijke 
dieren ronddolen en ’s nachts mysterieuze 
schimmen tevoorschijn komen. Joshua zou Eva 
en Mia kunnen helpen deze beproevingen te 
doorstaan, maar hij is achtergebleven op het 
vergeten eiland. Tenzij…

Dat Paola Antista sprookjesachtige tekeningen 
kan maken, weten we van haar magische werk 
in Hexeleintje, en ook in Het vergeten eiland 
roept ze met haar beelden een mysterieuze 
sfeer op. Want over het vergeten eiland hangt 
een onheilspellende sluier… Kunnen Eva en Mia 
hun angsten de baas? Slagen ze er samen in 
hun ouders terug te vinden? Het vergeten eiland 
is een spannend verhaal over doorzetting, over 
vriendschap, over nachtmerries en dromen. 

Korte inhoud
Op een mooie zomerdag gaan vijf kinderen, samen met hun 
monitor, varen op de oceaan. Het droomuitje wordt al snel 
een nachtmerrie wanneer een reuzegrote golf hun wankele 
bootjes meesleurt. Als bij wonder spoelt Alex aan op het 
strand van een onbewoond eiland waar hij zal moeten over-
leven en, vooral, zijn vrienden terugvinden. Hebben zij het 
overleefd? Was hun schipbreuk eigenlijk wel puur toeval? En 
welk mysterieus wezen maakt toch dat helse lawaai in het 
woud?

Een gloednieuwe reeks in onze 
Diedeldus-collectie, een avontuur-
lijk verhaal over een onbewoond 
eiland. Voor de avonturiers onder 
de lezers zit er ook een heuse 
survivalgids achter in het album, 
met uitleg over hoe je water 
zuivert als je in de wildernis moet 
overleven, of hoe je een schuilplek 
kunt bouwen. Toch is Island in 
de eerste plaats een humoris-
tisch verhaal, vol onverwachte 
wendingen!

4544

Kom tot ons, 
Phobetor !

aanvaard  
dit offer !

Achter 
de poort! Achter 

de poort!

Achter de 
poort!

Achter de 
poort!

5

!

pfioEeE...
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De gedrukte versie van De Pluim 
is tot stand gekomen dankzij de 
gewaardeerde steun van:

Nederland
Aelix (Den Haag)
Atomik (Sittard)
Beeldverhaal Amsterdam (Amsterdam)
’T Centrum (Schiedam)
Eppo (Eindhoven)
De Fantast (Kampen)
Jopo De Pojo (Haarlem)
Perron 2 (Middelburg)
The Splendid (Utrecht)
Strips & Zo  (Alkmaar)
Stripspecialist (Breda)
StripBteaser (Eindhoven)

België
Atlantis (Oudenaarde)
Bdweb (Brussel)
Beo (Antwerpen)
Het Besloten Land (Leuven)
De Boekenwolf (Kortrijk)
Gobelijn (Leuven)
Het Negende Labyrint (Genk)
De Poort (Gent)
De Striep (Brugge)
De Striep Oostende (Oostende)
De Stripkever (Mechelen)
Stripweb (Gullegem)
‘T Vlaams Stripcentrum (Wilrijk)
Wonderland (Hasselt)
Wokka Mokka (Bilzen)

Colofon:
verantwoordelijke uitgever: 
Luc Schrijvers - Uitgeverij Daedalus - Rootenstraat 29 b1 - 3600 Genk - 
info@uitgeverijdaedalus.be 
Prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud
Niets uit deze uitgave mag overgenomen worden zonder toestemming 
van de rechthebbenden
© Uitgeverij Daedalus

17 november 2023
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 9,95 NL: € 10,25
ISBN: 978-94-6394-709-1

Mandarijntje 1:
Week om week
Scenario: Sergio Salma
Tekeningen & inkleuring: Amelia Navarro

Korte inhoud
Het zijn niet de ouders die de kinderen maken. 

Het is net omgekeerd. Voor Amanda ging alles 
goed. Ze had een normaal leven, met hoogtes en 

laagtes. En toen zijn haar ouders gescheiden. Ze moest 
op zoek naar een nieuw evenwicht. Een week met mama, 

in de stad, gaan shoppen en een stadsleven leiden, en een 
week met papa, op het platteland, genieten van de natuur. 
Natuurlijk doen papa en mama hun best om de beste ouder 
te zijn, maar tegelijk weet Amanda – Mandarijntje voor haar 
beste vrienden – even niet meer wie ze is… 

Mandarijntje is een gloednieuwe 
reeks over een meisje dat leert om 
te gaan met de scheiding van haar 
ouders. De tekeningen van Amelia 
Navarro zijn net als het verhaal: 
zacht, teder en toegankelijk. 
Amanda beleeft kleine en grote 
avonturen, soms grappig, soms 
ontroerend, altijd herkenbaar en 
ontwapenend. 
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Pyjamagesprekken

Vroeger 
had je  

papamama...

toen werd dat 
verbroken...

en nu heb je 
papa aan de ene 

kant...

...en mama aan 
de andere.

het was net een 
geheel.

oké. dat is 
200%.

bedoel je 
dat het nu 
beter is?

Niet over-
drijVen he.

Vroeger had 
je papamama 

die 100% van je 
hielden...

...nu houdt papa 
100% van je, en 

mama ook 100%.

- 22 - - 23 -

NIEUWE 

REEKS

Mandarijntje 
Mandarijntje, een parel(tje) van een strip!
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De dag  waarop… 
  integrale editieintegrale editie

15 december 202315 december 2023



Een Kerstvertelling
Het ideale kerstgeschenk,  

een verhaal voor koude winteravonden,  
een klassieker op een heerlijke manier in beeld gebracht.

volg ons voor 
meer nieuws: 

lees De Pluim 
ook digitaal


