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Kalmthout, als je van natuur én 
Suske en Wiske houdt

De striphelden Suske en Wiske zijn 
onlosmakelijk verbonden met Kalmthout. 
Zij wonen hier graag en wij, de 
Kalmthoutenaren, wij hebben ze graag. 

Al hun spannende verhalen komen hier 
als het ware tot leven. Vanuit de Studio 
Vandersteen, in de bossen van de mooie 
heidegemeente, ontspruiten zich de 
avonturen van onze vrienden. Vanuit 
Kalmthout reizen Suske en Wiske over 
de hele wereld. En op het einde van hun 
verhaal komen ze terug, klaar voor een 
volgend avontuur. 

Als je door Kalmthout rijdt, dan kom je 
Suske en Wiske tegen : ze prijken trots in 
ons toerisme-logo, je komt ze in de straten 
tegen in de vorm van een beeldhouwwerk, 
als muurschildering, al 25 jaar in hun 
eigen, unieke kindermuseum en uiteraard 
zien we hun beeltenis ook op het Willy 
Vandersteenplein, in Heide.

Het leven en werk van stripauteur Willy 
Vandersteen in Kalmthout is legendarisch. 
Hij was als bekende dorpsgenoot geliefd 
en een graag geziene gast op tal van 
gelegenheden. Niet voor niets eerde het 
gemeentebestuur in 1984 Willy Vandersteen 
als ereburger van Kalmthout. Een zeer 
terechte onderscheiding. 

Met het mooie sculptuurbeeldje zorgt Jan 
Francken opnieuw voor een mooi initiatief 
voor zijn favoriete striphelden. De liefde 

van Jan voor Suske en Wiske is zo groot 
dat hij al vele jaren ontelbare initiatieven 
nam om ze te promoten. Tegelijk voert hij 
mateloos campagne voor zijn geliefde dorp 
Kalmthout. Wij zeggen ‘Kalmthout, als je van 
natuur houdt’, Jan zegt ‘Kalmthout, als je van 
Suske en Wiske houdt’.

Onze gemeente is niet alleen trots op Suske 
en Wiske. Uiteraard zijn we even trots 
op de unieke natuur in de Kalmthoutse 
heide, op de prachtige plantentuin van 
het Arboretum en de mooie waterpartijen 
in de Maatjes. Die natuur verbinden met 
de verhalen van Suske en Wiske en de 
creatieve levenswandel van ereburger 
Willy Vandersteen, dat is een zeer uniek 
uithangbord voor Kalmthout als heide- én 
stripgemeente.  

Lukas Jacobs 
burgemeester 

Jan Francken van Strip Kalmthout en burgemeester Lukas 
Jacobs in het  gezelschap van Suske en Wiske
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Arboretum Kalmthout
Heuvel 8

10.00u. – 17.00 u

Presentatie
Sculptuur Parastone Suske en Wiske in Kalmthout

Fons van Dommelen (Parastone) sculpteert aan z’n nieuwste creatie.
Portfolio: Een unieke trip door het Kalmthout van Willy Vandersteen
Kleine tentoonstelling met originele werken uit het nieuwe portfolio

© Standaard Uitgeverij
12.30 uur: Stripveiling met unieke kavels

14.00 -1600 uur : Signeersessies stripauteurs
Patrick van Oppen, Jeff Broeckx, Eric De Rop, Ron van Riet, Bart Swaan en Mark Verbraeken

Uitgebreide stand van StripKalmthout en Fameuze fanclub
Stripcafé met lokale dranken (Brouwerij Cassimon)
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Houtsculptuur parking Kalmthoutse heide (Mark Verbraeken)
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Wie Kalmthout zegt, denkt meteen aan zijn 
bekendste inwoner: Willy Vandersteen. 
Hij werd geboren in de Seefhoek maar 
verhuisde naar de heidegemeente in 1966. 
Sindsdien heeft hij er graag gewoond en 
gewerkt, tot aan zijn overlijden in 1990. 
Vandersteen wordt beschouwd als één van 
de belangrijkste Belgische striptekenaars na 
de Tweede Wereldoorlog.

Er kwam een waaier aan stripfiguren uit 
z’n geest en tekenpotlood: Suske en Wiske, 
Bessy, De Rode Ridder, Karl May, Jerom, 
Robert en Bertrand, Tits, Snoek, Biggles, De 
Geuzen… Noem maar op! Deze stripfiguren 
vertalen in stripreeksen kon hij niet alleen. 
Hij bouwde Studio Vandersteen uit met 
dynamische medewerkers waarop hij 
terecht fier was. En pronkte met de naam 
‘De Disney van de Lage Landen’ of ‘De 
Breughel van het beeldverhaal’.

Vandersteen gebruikte Kalmthout als 
grootste inspiratiebron voor zijn werk 
en was verknocht aan verschillende 
Kalmthoutse plekjes & pareltjes.

Het was dus niet moeilijk om Vandersteens’ 
striphelden uit te spelen in het toeristische 
beleid van onze gemeente. De vele 
uitgaven, postkaarten, stickers en ex-
libristekeningen zijn hiervan het beste 
bewijs.  Het gloednieuwe Parastone 
sculptuur en portfolio zullen vanaf nu ook 
vele huiskamers in België en Nederland 
versieren. Een betere promotie van onze 
beroemde striphelden is niet denkbaar, 
toch? Kalmthout, als je van Suske en Wiske 
houdt! 
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Ga met je familie op 
STRIPTOER in de villa 
van Willy Vandersteen, 
beleef een onvergetelijk 
avontuur én maak je 
eigen stripverhaal!

De striptoer start steeds op 
vaste uren en duurt 2 uur. Er 
geldt een maximum aantal 
bezoekers per toer, dus 
reserveren is noodzakelijk.

info en reservatie:
www.suskeenwiskemuseum.be

WISKE
MUSEUM

SUSKE
EN



Op vertoon van het speurboekje van de Labikelaar 
verkrijgt u op 21 mei een fikse korting  (6,00€ i.p.v. 9,00€)

Op zoek naar de Lambikelaar in Arboretum Kalmthout

Arboretum Kalmthout is een botanisch paradijs. Sinds 1856 zijn er in de 13,5 hectare 
bomentuin meer dan 11.000 plantensoorten uit de hele wereld verzameld. Elk seizoen 

ontdek je iets nieuws. In de lente vormen de kerselaars en appelaars een wolk van bloesems. 
Ze zijn snel gevolgd door de rododendrons en de rozen.  Uitrusten doe je op één van de vele 
banken of op het terras van de cafetaria. In het weekend van 20 en 21 mei 2023 kun je zelfs 

de bijzondere Lambikelaar (Strikus Lambikus)) ontdekken!

www.arboretumkalmthout.be
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Willy Vandersteen, laatste reis   28augustus 1990 ( Jeff Broeckx)
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De pracht van de Kalmthoutse heide (Ron van Riet)
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 In 2009 verscheen ‘Brussel in beeldekens’, 
een uitgave die tot stand kwam dankzij 
een samenwerking tussen de Vlaamse 
gemeenschapscommissie, Erfgoed Brussel 
en de Vlaamse overheid. Tijdens deze 
presentatie zag ik me al dromen van 
gelijkaardig initiatief met de gemeente 
Kalmthout als uitvalsbasis.

Toch bleef het bij dromen. Pas in 2018 
stelde ik ‘Kalmthout in beelekens I’ met veel 
trots voor. De vele positieve reacties over de 
dorpsfiguren en over de historische feiten, 
waren redenen genoeg om een vervolg te 
breien aan het oorspronkelijke succes.

Kalmthout is hiermee de enige Vlaamse 
gemeente die met een dergelijk initiatief 
naar buiten kwam. En dat is wel iets om 
trots over te zijn.

Kalmthout in beelkes I en II blijft een 
charmante strip waarin talloze Kalmthoutse 
dorpsfiguren je meevoeren naar een tijd vol 
folklore. 

Heb jij deze stukjes Kalmthoutse 
geschiedenis al in huis? 

Suske en Wiske op de Kalmthoutse heide 
© Standaard Uitgeverij

Kalmthout in beelekes I en II
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Manege ‘De Stal’ Canadezenlaan door Dick Heins

© Standaard Uitgeverij

Villa Vandersteen door Eugeen Goossens
© Standaard Uitgeverij
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Unieke portfolio met 10 werken van 
Vlaamse en Nederlandse stripauteurs
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